Een muzikale duik in de geschiedenis van de Hermitage

Jaarlijks wordt de Hermitage in
Sint Petersburg en Amsterdam
door honderdduizenden mensen
bezocht. Op zoek naar de wereld-
schatten van de kunst en de Russi-
sche geschiedenis. Welke muzick
hoorde er bij deze kunst? Wat
Klonk er bijvoorbecld tijdens de
revolutie of van welke muzick
hield tsaar Peter de Grote? Theater-
maker Hans Visser en zijn Russi-
sche collega (en vrouw) Irena Filip-
duiken in de geschiedenis van

» vanaf 14.30 uur te horen

Irena Filippova.

te en tijd langs de wereldschatten
en geschiedenis, ,,We vertellen over
Rusland en Nederland en de band

)

oo m

die de twee landen hebben en
maken daarbij gebruik van een
enorm scherm, waarop heel veel

foto’s van Hans te zien zijn. Foto's
van schilderijen, maar ook foto’s
dic hij in andere delen van Rusland
maakte”, vertelt Filippova, Deze
manshoge foto's dienen als visucle
ondersteuning.

In het zogeheten Hermitage Con-
cert zingt Filippova Russische
liedjes (ze begeleidt zichzelf daar-
bij op accordeon), ze verhaalt - in
het Nederlands - over haar geboor-
teland Rusland en krijgt instru-
mentale steun van gitarist Visser en
percussionist Arthur Bond.
Feitelijk gaat het bij het Hermitage
Concert om het luisteren naar de
meesterwerken van de schilder-

ma samen ontwikkeld. Wij zijn
vaak in Rusland en in Sint Peters-
burg geweest. Hans is naast musi-
cus ook een geweldige fotograal”
Er wordt in dit Nederland-Rus-
land-jaar (dat over twee dagen
wordt afgesloten) slechts zijdelings
aandacht besteed aan het "gedoe’,
zoals Irena het omschrijft, tussen
ons land en Rusland. ,,Tk wil vooral
over moole dingen vertellen. je 1
hoort heel veel negativiteit over
Russen en Rusland. Over dronken jI

diplomaten, mensenrechten, bom-
men en dat is allemaal waar, maar
er is ook zoveel moois en interes-
sants. Ruslnd telt 144 miljoen.

kunst, melodi in gedachten bij
Rembrandt en Matisse, of cen
fragment uit een komische opera
van Catharina de Grote.

wHans en ik hebben het program-

Een land in een demo-
cratisch proces. Het gaat nog nis
20 snel. Gun ze de tijd.”

Jan van Stipriaan Lulscius



